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Kerkenraad, voorganger en koor komen binnen 
 
1. Preludium: Pastorale (deel 1), BWV 590                J.S. Bach (1685-1750) 
 
2. Welkom 
 
3. Stil gebed 
 
 – Iedereen gaat staan – 
 
4. Openingsvers en lofprijzing, uit Lied 190a 

I: door voorganger; II: door allen 
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5. Zingen allen en koor: Lied 650 De aarde is vervuld 
 
 
 

    Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor  
2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 

Koor 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

Allen 
4. Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

Koor 
5. De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
 

Allen 
6. Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 

Allen 
7. Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
– Iedereen gaat zitten – 

 
6. Psalmgebed: Psalm 33 
 
7. Inleiding op de lezingen 
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8. Zingen allen: Lied 23a D’ Almachtige is mijn herder en geleide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hij brengt mij op de heerbaan van zijn 
wetten / en ’t goddelijke recht, 
om zijnen naam en eer in top te zetten 
door ’t lof van zijnen knecht. 
Al zworf ik om in nare en donk’re dalen, 
beschaduwd van de dood, 
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch 
kwalen: / Hij staat me bij in nood! 

3. Ik mag me vast op zijnen staf verlaten 
en trouwe herdersstok. 
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij 
haten / met onverzoenbre wrok, 
een volle dis, gelaân met lekkernijen. 
Hij zalft mijn haar en hoofd 
met oliegeur, om ’t aanschijn te verblijen 
door glans die druk verdooft. 
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4. Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven 
vol wijns! God stort zijn hart 
genadig uit, ten beste van mijn leven, 
ten troost van alle smart. 
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel 
bewonen dag en nacht, 
en nimmermeer verlaten Arons drempel, 
maar sterven op mijn wacht! 

 
9. Schriftlezing 1: Ezechiël 34:11-16 
 
10. Muziek (orgel vierhandig): Aria Der Herr ist mein getreuer Hirt uit Cantate BWV 85 

J.S. Bach, arr. S. de Jong (*1961) 
 
11. Gedicht: Psalm van het verloren schaap             K. Eykman (1936-2022) 
 
12. Koor: The Lord is my Shepherd (Psalm 23)           J. Rutter (*1945) 
 

The Lord is my shepherd; 
therefore can I lack nothing. 
 
He shall feed me in a green pasture, 
and lead me forth beside the waters of 
comfort. He shall convert my soul, 
and bring me forth in the paths of 
righteousness, for his Name's sake. 
 
Yea, though I walk through  
the valley of the shadow of death,  
I will fear no evil; 
For thou art with me: 
Thy rod and thy staff comfort me. 
 
Thou shalt prepare a table fore me 
against them that trouble me: 
thou hast anointed my head with oil 
and my cup shall be full. 
 

But thy loving kindness and mercy 
shall follow me all the days of my life: 
and I will dwell in the house  
of the Lord forever. 

De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 
Al gaat mijn weg door een donker 
dal, ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 
U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 

Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 

(Tekst: Psalm 23, NBV21) 
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13. Schriftlezing 2: Johannes 10:11-16 
 

14. Zingen allen, in wisselzang Lied 993 Samen op de aarde 
 
 
   Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen 
2 wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 

Vrouwen 
3. ’t Westen en het oosten, 
voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 

Vrouwen 
4. om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 
 

Mannen 
5. Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 

Mannen 
6. want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 

Allen 
7. Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 

 

15. Gebed: Gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ (versie NBV21) 
 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
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– Iedereen gaat staan – 
 
16. Zingen allen: Lied 268 Goede herder, als wij slapen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven – 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
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17. Zegenbede met acclamatie (uit Lied 190a) 
I: door voorganger; II: door allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Iedereen gaat zitten – 
 
18. Postludium: Allegretto uit Sonate 4, Op. 65/4 

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 
Kerkenraad, voorganger en koor verlaten de kerk 
 
 
Inzameling van de gaven (bij de uitgang) 
Er is veel waardering en animo voor muzikale avonddiensten in de vorm van  
Avondmuziek, Evensongs en Cantatediensten in de Oude Kerk van Zoetermeer.  
Met een bijdrage van € 10,00 per persoon kunnen we dit blijven organiseren. 
- U kunt uw gaven voor de Avondmuziek geven bij de uitgang. 
- U kunt de QR-code hiernaast gebruiken.  
- Of overmaken naar NL40 RABO 037 373 3739 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1 o.v.v. ‘Avondmuziek april 2024’. 
 
Volgende muzikale avonddiensten in de Oude Kerk  
- 6 oktober 2024 | 18.30 uur | Choral Evensong | Projectkoor Oude Kerk 
- 10 november 2024 | 18.30 uur | Avondmuziek | Oude Kerk Ensemble 
- 22 december 2024 | 20.30 uur | Festival of Lessons & Carols | Projectkoor 


